16 november 2022

Beste medebroeders,

Na mijn aankondiging op 10 augustus 2021 dat de Heilige Vader van plan is een
apostolische brief op te stellen ter gelegenheid van de 400e sterfdag van Franciscus van
Sales, hebben velen van u mij gevraagd wanneer we zo'n brief kunnen verwachten. Ik ben
blij dat ik u vandaag kan meedelen dat, volgens het katholieke tijdschrift La Croix, paus

Franciscus van plan is de brief vrij te geven op de verjaardag zelf, 28 december 2022.

In de internationale online Engelse editie van La Croix staat het volgende: "Paus Franciscus
maakt zich op om een andere voortreffelijke christelijke figuur uit de geschiedenis die
navolging verdient, in het zonnetje te zetten. La Croix heeft vernomen dat de paus op 28
december een apostolische brief zal vrijgeven over de heilige Franciscus van Sales
(1567-1622), de bisschop en spiritueel schrijver die door velen ‘the gentleman saint' wordt
genoemd. Het nieuwe pauselijke document zal de 400e sterfdag van de heilige vieren. Als
geboren Savoyaard, waar hij een groot deel van zijn leven woonde, werd Franciscus van
Sales benoemd tot bisschop van Geneve (Zwitserland), maar werd hij gedwongen in
ballingschap te leven in het nabijgelegen Annecy vanwege de opkomst van het
protestantisme in de Zwitserse stad. Hij werd een belangrijke figuur in de katholieke
heropleving of contrareformatie en preekte onvermoeibaar over overgave aan God.
Franciscus van Sales werd priester in 1593, was zijn hele leven tegen geweld en gaf de

voorkeur aan naastenliefde en getuigenis."

Met mijn voortdurende dank voor alles wat u doet om dit dubbele Salesiaanse jubileum in

acht te nemen!

Leef Jezus!
Barry Strong OSFS
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